
'T ZAL WEL ZIJN

Op weg met de scouts kom je hobbels tegen
Spring er over en zoek jouw verhaal 
Een lach of traan, laat maar bewegen
Wees jezelf, je staat nooit voor paal

We bouwen ‘t kamp van ons leven
Ieder zijn kaart heeft een andere schaal
Samen luis’tren en ruimte geven
In de groep, in je eigen taal… maak maar kabaal!

ÉÉN – TWEE – DRIE!

OP DE HUDO ZING IK DIT REFREIN
EN IK VRAAG ME AF 
WAT GAAT MIJN TOTEM ZIJN
 
KOM WE PRATEN VRIJ
EN LIGGEN ZIJ AAN ZIJ
... ZWEETGEUR
EN SAMENZIJN

 MET Z’N ALLEN OF IN ‘T KLEIN
JEZELF, SAMEN-ZIJN, ‘T ZAL WEL ZIJN!!!

Je stem die schort van het zingen, 
scouts is als thuis-zijn op den duur 
Je lacht, je buldert, … geniet van de dingen
ga voor elkander door het vuur

We geuren - van onder tot boven
Je zit in de knoop of je voet staat vol blaar
We verkennen, we geloven
In vriendschap, in een mooi gebaar…. blad steen schaar!

ÉÉN – TWEE – DRIE!

REFREIN

La la la…

Neem het geschenk 
Van mensen, van vriendschap
Ontdekken, ontplooien
Zonder vrees of taboe

Ga er op uit
Als scout en als gids
Neem elkaar mee
Van ‘s morgensvroeg tot taptoe!

La la la…

Kapoen, jonggiver, gids of jin
Welp, giver of Akabé
Heb je geen zin, zit er maar niet mee in
Wat je ook voelt, je bent ok!

Als d’avond is neergekome
Zwijgend genieten van knetter en vuur
Een spel, een tocht, om van te drome
We kwelen een lied tot het vroege uur… in de natuur!

ÉÉN – TWEE – DRIE!

REFREIN
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