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Ik zit in het nest samen met: Ik ben op kamp in:

Onze kreet is: Ons kampthema is:
Mijn leiding is: Ik ben verkleed als:
En zo zien ze eruit: Dit is ons kamplied:
Onze nestkleur is: Ik slaap naast:

Het lekkerste eten is:
Ik heb al tanden.
Ik ben cm groot. Wat ik helemaal niet lekker vind:
Mijn schoenmaat is
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Hoe geef je een echt scoutshand?

: Gebr_uikje linkerhand.
Eic:]ije pink omlaag zodat
en en duimen inhaken.

\Cllveezegeh\znd.elkaar (?e linkerhand omdat
dere e m;(hktSt--bU je hart ligt. Het is niet
meteen m elijk en je moet er even aan
SCOUtSh;mdeef daarom zoveel mogelijk
scoutshar en aan al je scoutsvrienden

oefenen en omdat het leuk is! ’

(Zee-)Welpen komen uit een bekend
boek ‘Jungleboek’. Ooit al van
gehoord? Het gaat z0: Jungleboek
vertelt het verhaal van Mowgli.
Mowgli is een kleine jongen,
verdwaald in de jungle en opgejaagd
door Shere Khan, de tijger.

Raksha, de wolvin, neemt Mowgli in
pescherming. Hij groeit samen met
haar welpen op- Bagheera, de panter
en Baloo, de beer zijn Mowgli's
vrienden en |eermeesters. Ze leren
hem hoe je in de jungle overleeft en
welke dieren je kan vertrouwen en
welke niet.



Vind jij de
scoutsdas,

de kikker,

het fluitje,
Junglebook en
de vlieger?

Wat mis jij

nog in je

lokaal of op je
kampplaats?
Teken het erbij!



Kabouters bestaan, vast en zeker.
Men zegt dat kabouters enkel in je
hoofd wonen. Dat is niet waar: ze
wonen ook in het bos.

Scouts en gidsen doen elk jaar hun
belofte, dat is een traditie. Dit ritueel
bestaat al meer dan 100 jaar.

Het is bedoeld om te zeggen waar jij
dit jaar je best voor wil doen in je tak.
Je kan bijvoorbeeld beloven om te
proberen om geen ruzie te maken met
de andere kabouters en (zee-)welpen.
Tijdens dit speciale moment van de
belofte spreek je uit naar alle andere
kabouters toe wat jij wil beloven, zodat
zij mee kunnen helpen om jouw belofte
waar te maken.



fZee-)welpen en kabouters hebben een
eigen scoutsgroet en die gaat zo:

* Steek je rechterhand omhoog.

* Strek je wijs- en middenvinger uit.

* Leg je duim op je ringvinger.
Waarom groeten (zee-)welpen en
kabouters elkaar op deze speciale
manier? De twee vingers wijzen op de
gespitste oren van een welp. Net zoals
echte (zee-)welpen
doen ook wij ons
best om te luisteren.

De duim beschermt
onze ringvinger, wat
wil zeggen dat (zee-)
welpen en kabouters
graag voor elkaar
zorgen en dat we
proberen om mekaar
te helpen.

Als je al ooit bent gaan wandelen in de
bergen, heb je misschien al eens een
steenman gezien.

Dit is een hoopje stenen dat aan de
kant van het wandelpad ligt om aan te
geven welke richting je moet volgen.
Voor ons betekent het symbool dat je
als kabouter of (zee-)welp je steentje
kan bijdragen aan je tak en dat je zo
mee kan beslissen waar je samen aan
wil werken.



We zullen het allemaal anders doen

We zullen het allemaal anders doen
de botsen en de builen.

We zullen het allemaal echter doen
het lachen en het huilen.

We zullen het allemaal beter doen
het geven en het krijgen.

We zullen het allemaal echter doen
het praten en het zwijgen.

refrein:

En ik huil in de horde

met luid geblaf dat ik van je hou
En ik huil in de horde

En ik zing met de wolven oeoeoeoe
Alle welpen en wolven

We zullen het allemaal anders doen
de plannen en de dromen.

We kunnen weg of blijven staan
want alles kan nog komen.

We zullen het allemaal beter doen
het blozen en het schamen.

We zullen het allemaal echter doen
en alles altijd samen.

refrein:

En ik zing met de dwergen

met luide stem dat ik van je hou
En ik zing met de dwergen

En ik zing met de dwergen lalalala
Alle mensen en dwergen



paraf/
stempel

Ik ben scout/gids.

Ik verken de wereld,

ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen.
Daarom beloof ik

me in te zetten voor mijn groep,

want mijn werk is ploegwerk,

en onze inzet verzet bergen.

Als 1ste jaar kabouter of (zee-)welp
wil ik graag volgende belofte maken
om mijn steentje bij te dragen aan

een goede en leuke kabouter- of (zee-)
welpentak.

Dit kan ik goed:

Dit kan ik minder goed:

Dit kan ik nog beter doen:



paraf/
stempel

Als 2de jaar kabouter of (zee-)welp

wil ik graag volgende belofte maken
om mijn steentje bij te dragen aan

een goede en leuke kabouter- of (zee-)
welpentak.

Dit kan ik goed:

Dit kan ik minder goed:

Dit kan ik nog beter doen:

paraf/
stempel

Als 3de jaar kabouter of (zee-)welp

wil ik graag volgende belofte maken
om mijn steentje bij te dragen aan

een goede en leuke kabouter- of (zee-)
welpentak.

Dit kan ik goed:

Dit kan ik minder goed:

Dit kan ik nog beter doen:
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Mijn das geknoopt.

Een bosspel gespeeld.

Mijn belofte gedaan.

Dikke Berta gespeeld.

lemand getroost.

Een goede mop verteld.
Meegegaan op weekend.

Een andere (zee-)welp/kabouter geholpen.
Gaan zwemmen.

Mezelf vuil gemaakt.

Hard gelachen.

lets creatief geschilderd.

Een avondspel gespeeld.

Gedanst.

Een knoop gelegd.

Op tocht mijn weg gevonden.
Warme chocomelk gedronken voor
het slapengaan.
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Brieven geschreven.

In een slaapzak geslapen.

Rond een kampvuur gezeten.
Toneel gespeeld.

Een vriendschapsbandje gemaakt.
Een derdejaarsspel gespeeld.
Onze kreet geroepen.

Een ode aan de leiding geschreven.
lets gevraagd aan iemand die ik niet ken.
lets geleend aan een andere
(zee-)welp/kabouter.

Verloren gelopen.

Schrik gehad.

Heel hard gezongen.

Zonder handen gegeten.

Een regenboog gezien.

lets nieuws geproefd.






