
Het kamp 
komt eraan!
Op kamp doe je heel wat nieuwe dingen.  
Wat wil jij graag proberen? Zet een kruisje 
bij de dingen die je graag 
eens wil doen.
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Spelen met 

schaduw

Iemand 

troosten

Spaghetti 

eten zonder 

bestek

Iets proeven dat er niet 

zo lekker uitziet

Je verkleden

In een 

boom 

klimmen

De afwas

doen

 Bedenk zelf n
og iets  

 dat je wil proberen! 



De scoutsgroet
Doe jij soms de scoutsgroet? 
En weet je wat dat betekent?

Wil je graag weten waarom scouts en gidsen 
elkaar de linkerhand schudden? 

Ontdek het op onze website!

Heb jij al eens een 
belofte uitgesproken?  

Welk element van de groet 
wil je tijdens het kamp wat 
extra aandacht geven?

 Wist je dat ... 

... mensen vroeger soms hun rechterhand opstaken om te tonen dat ze geen wapen bij hadden? De scouts- en gidsengroet is geen militaire groet, maar een teken dat je goede bedoelingen hebt.

Belofte 
aan jezelf.

Belofte aan 
de ander.

Belofte aan 
de wereld.

De belangeloze inzet van 
scouts en gidsen.  

De sterke duim beschermt 
de zwakkere pink om te 
tonen dat scouts en gidsen 
opkomen voor elkaar.


