
 

Aanzet tot een zingevingsmoment bij het jaarthema 

 
                            Speelstek, reuzeplek! 
 

 
Welkom. 
 

Elke scout en gids verdient een plekje om volledig zichzelf te kunnen zijn en 
om zich helemaal thuis te voelen. In een lokaal of in een bos, dobberend op 

het water, overal waar het maar kan, dragen wij ons scouteske verhaal uit. Af 

en toe hebben scouts ook nood aan een speciale plek, één waar ze stil kunnen 
worden en luisteren naar wat henzelf en anderen bezighoudt. In dit 

zingevingsmoment willen we hiervoor ruimte maken voor wie dat nodig heeft. 
Dit zingevingsmoment kan binnen of buiten doorgaan, of gewoon overal waar 

jongeren zich veilig voelen om zich te uiten. 
 

 
Het Spiritecospel 

 
(De deelnemers zetten zich in een kring. Er is een eenvoudige regel: kies een 

vraag, lees deze hardop voor en begin erover te praten. Je mag een vraag 
overslaan, naar de volgende gaan, wat je maar wil. Het is geen debat. Het doel 

is niet om anderen te overtuigen, alleen dialogeren om anderen en zichzelf te 
ontdekken.  

 

– Wie is jouw voorbeeld? 
– Welke vraag heb je altijd willen stellen, maar nooit gedurfd? 

– Wat heb je in overvloed? 
– Waarin geloof je? 

– Waar kom ik vandaan? 
– Wat is geluk? 

– Wat is geweldig? 
– Wat is je favoriete kleur? 

– Als je liefde zag, hoe zou het eruit zien? 
– Waar gaat mijn huisdier naartoe wanneer die sterft? 

– Wat is eeuwig? 
– Op welke vraag verwacht je je hele leven een antwoord? 

– Wat maakt je boos? 
– Wat wind je op? 

– Waarom leven we? 

– Welke kleur heeft verdriet? 
– Waar droom je over? 

– Waar word je blij van? 
 

 
 

 



 

Een alternatief: maak een reuze-fresco 
 

Hou je niet van praten, dan kan je wat je bezighoudt of waar je stil van wordt,  

ook uitdrukken met verf en papier. Op een groot blad papier kan je je fantasie 
uitleven door iets te schilderen. Anderen kunnen er iets naast verven zodat er 

een groot schilderij ontstaat. Als de verf droog is, kan je dit fresco een plek 
geven in het scoutslokaal. Een regel slechts: er worden geen verfborstels 

gebruikt! 
 

Afronding 
 

Als je klaar bent met het Spiritecospel of het verven, kan je dit 
zingevingsmoment afronden met het zingen of het beluisteren van het 

jaarthemalied. Dit kan je doen in het sfeervol ingerichte scoutslokaal of als je 
er buiten de ruimte voor hebt, rond een houtvuur. 

 
 

 

 
 

 

 


