Wie begeleidt de kinderen?

De leiding maakt een leuke activiteit voor de kinderen. Het zijn jonge, vrolijke
vrijwilligers. Elke week zijn ze enthousiast en spelen ze graag mee. Leiding wordt
ondersteund door Scouts en Gidsen Vlaanderen en kan verschillende cursussen
volgen om beter te worden als leiding. Daar leren ze leiding geven aan kinderen,
maken ze kennis met de verschillende soorten spelen, technieken, veiligheid,
EHBO en meer.

Wat is scouting?

Over heel Vlaanderen en Brussel kan je terecht bij één van de bijna 500 scouts-
en gidsen groepen. Je kan hen vinden en contacteren via https://www.scoutsen-
gidsenvlaanderen.be/groepenzoeker

Hoeveel kost de scouts?

Inschrijven bij de scouts kost doorgaans tussen €50 - €60 voor een jaar.

De prijs is anders bij elke groep. Vraag daarom zelf eens bij de groep hoeveel
inschrijvingsgeld ze vragen. Met dat geld betalen ze speelmateriaal, onderhou-
den ze de gebouwen en betalen ze verzekeringen. Gebeurt er een ongelukje op
de scouts, of op weg van of naar huis? Dan is jouw kind verzekerd via Scouts en
Gidsen Vlaanderen.

Het kamp in de zomervakantie kost ook geld. Dat is gemiddeld 17 euro per dag.
Met dat geld betaalt de leiding de locatie, het materiaal, het eten en alle activitei-
ten.

Je kan een deel het van inschrijvingsgeld terugkrijgen via de mutualiteiten of
UitPAS. Vraag daarvoor meer informatie bij de leiding, de jeugddienst of je eigen
mutualiteit. Wanneer het inschrijvings- of kampgeld te hoog is, kan je via Scouts
en Gidsen Vlaanderen korting krijgen. Dit heet Scouting Op Maat en kan je aan-
vragen via de leiding van je groep.

Scoutskleren

Herken je deze kleren?

Dat zijn de scoutskleren.

Als je die aandoet, ziet iedereen dat je in de
scouts zit. De meeste groepen hebben een
tweedehandswinkeltje waar je dat kan kopen.
Groepen bepalen zelf of ze deze dragen of
niet. Ook op de scoutskleren kan je korting
krijgen.
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Scouts en Gidsen Vlaanderen is een organisatie die
activiteiten aanbiedt voor kinderen en jongeren in

Vlaanderen en Brussel.
",

nieuwe dingen leren

vrienden maken avontuur beleven
Bij de scouts speel je en ga je op avontuur.
Je ontdekt samen met andere kinderen de buurt, de natuur en de wereld.

Wat doen scouts en gidsen? Wie kan meedoen?

Kinderen en jongeren vanaf 6 jaar (of het eerste leerjaar) tot 18 jaar.
Elke zaterdag of zondag is er een activiteit. Dan maak je plezier in een groep met
kinderen van je eigen leeftijd. Vanaf 17 of 18 jaar kan je zelf begeleider worden.

Speel en sport je graag buiten? Dan is de scouts misschien iets voor jou! Bij de
scouts speel en beweeg je, ga je op avontuur en maak je nieuwe vrienden. Je
doet elke week iets anders in een veilige omgeving. ledereen is welkom.

Je kan drie keer komen proberen bij een groep in de buurt voor je je inschrijft.
Z0 kan je testen of de scouts iets voor jou is. In de zomer ga je op kamp. Dan ga
je een paar dagen weg van huis, blijf je slapen en leer je zelfstandig zijn.
Spannend!

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een Nederlandstalige jeugdbeweging. Kan je nog
niet goed Nederlands? Geen probleem! De leiding en andere kinderen helpen je.
Door samen te spelen, oefen je Nederlands op een leuke manier.

Wist je dat...

Er zijn ook zeescoutsgroepen. Deze scoutsgroepen organiseren veel activiteiten
op en rond het water. Vanaf 11 jaar leer je zelfs varen met een boot.

Er zijn ook groepen voor mensen met een beperking. Bij onze Akabegroepen is
er extra hulp voor wie dat nodig heeft.

Waar we samenkomen en waar we spelen. We komen samen op het
scoutsterrein, maar spelen overal waar we kunnen: in de gemeente, in het bos of
op het pleintje in de buurt.

Takken?

Bij de scouts zit je in een groep met kinderen van je eigen leeftijd.
Dat heet takken”

Bij de kapoenen (6-8 jaar)
... speel je spelletjes. Leer je nieuwe dingen.
Samen met je leiding. En met andere kapoenen.

Bij de welpen en kabouters (8-11 jaar)
... ga je op avontuur en leer je samenwerken.
Samen met je vrienden speel je spelletjes. Je ontdekt elke keer iets nieuws.

Bij de jonggivers (11-14 jaar)
... leer je zelfstandig zijn. Een zithoek maken, op tocht gaan, koken. Of een spel
spelen in het bos. Je doet elke week iets anders, maar altijd met je vrienden.

Bij de givers (14-17 jaar)

... ga je samen uitdagingen aan. Nieuwe technieken, uitdagende spelletjes of
eens zelf iets verzinnen om te doen. Want je amuseren met je vrienden, dat is
het belangrijkste.

Bij de jins (17-18 jaar)

... heb je de tijd van je leven. Samen met je vrienden bepaal je zelf wat jullie
doen. Dit is het laatste jaar voor je leiding wordt. Zelf kiezen waar je op kamp
gaat, gekke projecten organiseren ... Superleuk!

Bij de leiding (vanaf 18 jaar)

... ben je zelf verantwoordelijk om samen met de andere leiding activiteiten in
elkaar te steken. Je bent de begeleider van de kapoenen, welpen, jonggivers,

givers of jins. Samen maken jullie spelletjes en leren jullie verantwoordelijk zijn
over de leden.



